
GEBEDSSCHILD voor 

VRIENDEN MET RIJST

LEVEN IN GODS NABIJHEID 

...met de kennis van Zijn luister die afstraalt van het 
gezicht van Jezus Christus...       (2Kor 4:6b)



We hebben een ongekend privilege. We mogen het 
Heilige der Heilige binnengaan en de glorie en het 
aangezicht van Christus zien. In de tijd van Mozes 
mocht alleen hij de plaats waar God aanwezig was 
binnengaan. Anderen moesten buiten blijven. Ze 
wachtten tot Mozes naar

buiten kwam met een 

openbaring van God. 



Het is bij ons niet meer zoals in de tijd van Mozes. 
Wij mogen naar de Koning der Koningen en de Heer 
der Heren toe! Net als Mozes mogen we met God 
praten, van aangezicht tot aangezicht. Net zoals je 
dat met een vriend doet. Degenen onder wie de 
werkers van vrienden met rijst werken in Nepal en 
over de rest van de wereld, kennen dit voorrecht 
vaak nog niet.



Ze hebben geen voorstelling van een God 

die Zijn volk graag dichtbij zich heeft. Wij hebben dit 
geweldige privilege, maar soms maken we daar veel 
te weinig gebruik van. We zijn druk met onze 
bediening of met het leven van alledag. Hierdoor 
komt de bijzondere tijd die je kan

besteden met de almachtige God in de 

verdrukking. We nemen te weinig tijd 

om rijke en diepe ontmoetingen met 

onze Redder te hebben. 



ANXHELA

Anxhela is geboren in Albanië; een prachtig 

land met geweldige mensen. Ze draagt iets bij zich                 

wat iedere volgeling van Jezus nodig heeft: vurige    

passie, een rotsvast geloof en een koninklijke 
houding. Anxhela zorgt dat je je welkom voelt en dat het je aan niets 
ontbreekt, terwijl ze je aanmoedigt om stappen te zetten. Zolang het 
allemaal niet traag en saai wordt, want dan gooit zij de knuppel in het 
hoenderhok. Ook als dat voor sommige mensen spannend wordt. 

Anxhela is ‘Extreem Normaal’.

BID

•  Dat het team diep onder de indruk zullen zijn over het feit dat God ons direct 

toegang heeft gegeven tot Zichzelf. Dat elke keer als deze werkers in Zijn 
aanwezigheid komen, dit overweldigend wordt ervaren. Zegen hen dat er in Jezus' 
naam rijke en diepe ontmoetingen met God mogen zijn.

•  Voor de mensen rondom hen dat ook zij zullen weten dat ze binnen mogen gaan 
door Christus. Bid dat ook zij de glorie van God mogen zien.



MARIANNE

Marianne weet wat het betekent als God voor je 

vecht. Tegensl spannende tijden hebben haar geleerd om in alles op 
Hem te                vertrouwen. In heftige tijden stappen op het water     

blijven zetten en daar ook nog van genieten. 
Gewoon omdat Jezus meestapt. Marianne is steeds op zoek naar het 
goud in imperfecte situaties. Ook als het om imperfecte mensen gaat. 
Met haar aan boord gaan dingen stralen. Daarom is het een feest om 
met haar op te trekken. Ze is ‘Extreem Normaal’.

BID

•   Dat drukke agenda's en alles dat ons kan afhouden om in Gods nabijheid te zijn, aan 
het licht komt en opzij kan worden gezet. Bid dat God de listen van de vijand, 
waarmee wordt geprobeerd tijd te stelen, weg zal rukken.

• Voor toewijding en doorzettingsvermogen om tijd apart te zetten voor de Heer. 



Spreek 

U wijst mij de weg naar het leven: overvloedige  vreugde     
in uw nabijheid, voor altijd een lieflijke plek aan Uw zijde.     

(Psalmen 16:11) 

Luister

• Opwekking 581 - Ik wil heel dicht bij U zijn 
• Opwekking 462 - Aan uw voeten, Heer 
• Joh. de Heer 94- Heer, ik kom tot U 
• Catherine Mullins - Take me in


